Atheisme

Je kon erop wachten: de jij-bak. Vol-
gens Peter van Ede is ook atheisme
een geloof (O&D, 28 juli). Hij noemt
dat zelfs de kern van het probleem,
omdat ook atheisten menen het ge-
lijk aan hun zijde te hebben, niet-
atheisten daarvan willen overtuigen
en minachtend doen over andere ge-
loven en gelovigen. Maar atheisme is
juist géén geloof, maar de afwijzing
daarvan. Een geloof (in God, hemel,
reincarnatie) is een overtuiging die

wordt aangehangen ondanks een ge-
brek aan (wetenschappelijke) bewijs-

kracht. Atheisten hebben gekeken
naar bewijzen en argumenten voor
het bestaan van God, hemel, reincar-
natie en zijn tot de conclusie geko-
men dat die bewijzen er niet zijn en
de argumenten niet deugen.

En wat die proselietenmakerij be-
treft die ook hen zou kenmerken: ik
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Bram Bakker steltdat wijdemo-
gelijkheid zouden moeten heb-
ben mensen die waanachtige en
gevaarlijke ideeén hebben voor
een paar dagen te observeren
(Ten eerste, 26 juli). Ik vind dat
zij bij gebleken ziekte ook ver-
plichtbehandeld zouden moe-
ten worden. Bovendien zouden
wijde groep die hiervoorin aan-
merking komt breder moeten
trekken. Hetgrosvande men-
sen met psychosen lijdtaan pa-
ranoide gedachten. Zij geloven

: ken ze uiteraard niet allemaal, maar
i degenendie ik ken, ontberen die

i drijfveer volledig. Hun instelling is

i eerder: geloof wat je wilt geloven,

i maarval mij er niet mee lastig.

Leo van Bergen, Nijmegen



